
Atlantis van zonsopgang tot zonsondergang

Plato’s Atlantis is nooit gevonden. Wat nu als Atlantis geen archeologisch
of  historisch  maar  een  theologisch  thema  is?  Gaf  Plato  ons  alleen  de
zonsondergang  dimensie  van  Atlantis  in  het  westen,  in  mijn  boek
identificeer ik de zonsopgang dimensie van Atlantis. Met de Bijbel erbij
kwam ik in de krochten van Plato’s Atlantis verhaal terecht waar andere
onderzoekers  geen  oog voor  hadden.  Andere  onderzoekers  kenden het
Bijbelse principe van de aionische tijden (lange maar scherp afgebakende
perioden) niet. Ze konden niet nagaan wanneer Atlantis bestond. Tevens
zagen ze de rollen van Plato’s afgod Academos en de Dedanistische (Al
Ula) schrijversgod Aktab over het hoofd. We zullen ophouden om Atlantis
voor de kust van Spanje op de zeebodem te zoeken en in plaats hiervan
nagaan  wat Atlantis  precies  was  (of  is)?  Mijn  zoektocht  leidde  tot
verrassende  conclusies  en  tot  een  puzzel  waarvan  alle  stukjes  op  hun
plaats vielen. De voorzeggingen in het boek Daniël verschuiven Atlantis
naar het centrum van onze aandacht. Een hoge beschaving die volgens
Plato zijn weerga niet kende: zijn WIJ de Atlantis generatie? Is Gaza met
de afgod Dagon een Atlantis Light als voorbode voor het echte Atlantis?
Alsof er dingen in tijd en plaats “gespiegeld” waren. En hoe wist Plato
dit? Heeft het dualisme van Atlantis  dat in de Zuilen van Hercules tot
uitdrukking kwam ook nog iets met de polarisatie in onze samenlevingen
te maken? Is de diversiteit in Romeinen 16 iets anders dan wat wij in de
volksmond  onder  diversiteit  verstaan?  En…  middenin  het  Cydonia
Mensae  gebied  op  Mars  ligt  als  een  eiland  Atlantis  een  reusachtig
dualistisch  Gezicht  dat  ons  aanstaart  alsof  de  voorzegging  in  Ezechiël
28:21 aan Sidon/Cydonia op een buurplaneet tot leven komt. Mijn boek is
tevens  een  protest  tegen  het  (seculiere)  academische  wereldje  van
Atlantis/ufo onderzoekers waar ik duidelijk geen toegang tot heb. Dat het
antwoord op de Moeder van alle mysteries uit Almelo komt, is ook wel
bijzonder… 
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