
Juiste afslag, Mokerslag
Ik  denk dat  veel  mensen  helemaal  verkeerd  tegen  God en  de  Bijbel  aankijken.  Dit  is  grotendeels  de  schuld van
Calvinisten  en  zedenprekers/moralisten  die  van  het  evangelie  een  anti-seks  verhaal  maakten.  Maar  geloof  mij:  de
seculiere wereld van Seks, Drugs & Rock ‘n Roll glijdt des te meer uit over de Bijbel. De Rolling Stones zingen in hun
Sympathy for the Devil over Lucifer. Deze naam Lucifer was een foute vertaling in Jesaja 14:12 door de kerkvader
Hiëronymus. De Rolling Stones trapten erin. Anderen meenden dat de piramiden tienduizenden jaren geleden door
aliens  gebouwd waren.  Maar  in  Exodus  14:2 werden  de  Migdol  en  Baal  Tsafon,  de  Grote  Piramide  en  de  Sfinx
genoemd.  Ze waren 1470 jaar  voor christus  door de Israëlieten gebouwd,  ofwel  1500 jaar  voor  de steniging van
Stefanus. Zo was Baälbek (Bijbel, Balaath) niet door aliens maar door de Romeinen onder keizer Hadrianus gebouwd.
Seculiere wetenschappers speculeren al generaties lang over het bestaan van buitenaards leven. In Efeze 1:20-21 staat
dat er buitenaardsen zijn met bovendien hiërarchieën en autoriteiten. Het gaat dan ook nog over de mysterieuze hemel
van God die ergens buiten het zichtbare heelal is (Handelingen 7:55-56). Er is zelfs een deur in deze hemel waarover we
in Openbaring 4:1 lezen. De seculiere wereld komt voorlopig niet verder dan geklets over aminozuren in de atmosfeer
van Venus. 

 > Mijn moeder werkte ooit op een computer die volgens een Unix systeem op een centrale PC aangesloten was. Zo is
het met God ook. Wij zijn op God aangesloten of we het leuk vinden of niet. Wij zijn klei in handen van een hemelse
pottenbakker (Jesaja 64:8, Romeinen 9:20-21). Voor mij als ex-atheïst was het een mokerslag om te beseffen dat ik geen
autonoom wezen ben. Voordat u God weg wimpelt mag u erbij stilstaan dat u sowieso al een levend mysterie bent. U
ademt en uw lichaamstemperatuur is 37 graden. Dus u heeft een levendmakende geest in u, ook al lijdt u ogenschijnlijk
onder de sleur van alledag. 

Is er dan echt geen ontsnapping mogelijk uit de aardse neoliberale hel? De Bijbel doet hierover bijzondere uitspraken.
Allereerst was er Jezus, nota bene de Zoon van God, die voor onze zonden aan het kruis stierf en op de derde dag door
zijn Vader in de hemel uit de dood werd opgewekt (1 Korinthe 15:3-4; Romeinen 10:9). Wie dit gelooft hoort zomaar
bij het Lichaam van Christus. God plantte in dat geval zijn geest in u (Mattheüs 16:17; Efeze 2:8,9). (Zonden zijn,
mopperen, klagen, dronkenschap, diefstal,  woede-uitbarstingen maar… niet seks).  Ten tweede noemt de Bijbel  wel
degelijk een ontsnappingsroute. Gelovigen gaan naar de genoemde hemel van God, geen hiernamaals hemel maar een
fysieke locatie (1 Thessalonica 4:17). De rest wordt middels een systeem van Opstanding uit de dood, het oordeel en
eventueel een tweede dood en opstanding ook weer levend gemaakt op de nieuwe aarde. We zien elkaar allemaal terug,
inclusief de (huis)dieren, op grond van het bloed van Jezus. Het huidige systeem wordt eerst gekortwiekt door iets dat in
de Bijbel de Eindtijd heet. De optie die ik voor het tijdstip van de Eindtijd openhoud is eind 2026, 1260 dagen voor
Pesach/Hemelvaart 2030 wat dan 2000 jaar na de hemelvaart van Jezus in het jaar 30 AD is. De profeet Jona gaf de
inwoners van Ninivé (Mosoel) 40 dagen de tijd om zich te bekeren. Wat ze nog deden ook. Het Ninivé van de tijd van
Jezus was Jeruzalem dat veertig jaar na de opstanding door de Romeinen verwoest werd. Vandaar het jaar 30 AD als
startpunt voor de rest van de berekening. 

In de Bijbel horen we drie keer de stem van God uit de hemel komen,  (1) na de doop van Jezus in Mattheüs 3:17,
Marcus 1:11, Lucas 3:22, (2) op de berg Hermon in Mattheüs 17:5, Lucas 9:35, later nog eens in herinnering gehaald in
2 Petrus 1:17 en (3) vlak voor de kruisiging in Johannes 12:28. In het Lied van Miriam, de moeder van Jezus in Lucas
1:46-55 lezen we dat God aan onze kant staat. Ook het Lied van die andere Miriam, de zus van Mozes in Exodus 15
onthult dat God aan onze kant staat. God is onze Vader en niet onze Unit Manager. De Bijbel is authentiek. Hoaxers
zouden het woord aion (scherp afgebakende periode) in Efeze 3:9, 11 over het hoofd zien en er “eeuwig” van maken.
Een aion sluit al een eeuwige hel uit. De Bijbel kent sowieso geen hiernamaals maar wel een fysieke opstanding uit de
dood. Ook zouden ze het Lichaam van Christus over het hoofd zien dat buiten Israël om en voor de nederwerping van
de wereld uitverkoren was (Efeze 1:4). Op grond van het bloed van christus en de opstanding zien we elkaar ooit
allemaal terug, inclusief de huisdieren (1 Korinthe 15:28). Iedereen wordt gered, 1 Timotheüs 4:10. 
 >>>
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