
Hallo hallo, (Daar iessie weer, de Jezus meneer.) 
Ik  denk dat  wij  helemaal  verkeerd tegen God en de Bijbel  aankijken.  Dit  is  grotendeels de schuld van
Calvinisten en zedenprekers/moralisten die van het evangelie een anti-seks verhaal maakten. Of ze lieten de
armen in de steek met als smoes dat iedereen voor zijn geld moet werken, ook als er geen werk is. Maar
geloof mij: de seculiere wereld van Seks, Drugs & Rock ‘n Roll glijdt des te meer uit over de Bijbel. De
Rolling stones zingen in hun Sympathy for the Devil over Lucifer. Deze naam Lucifer was een foute vertaling
van de Zoon van de Dageraad in Jesaja 14:12 door de kerkvader Hiëronymous. Lucifer was in elk geval geen
satan. 
 
Mijn moeder werkte ooit op een computer die volgens een Unix systeem op een centrale PC aangesloten
was. Zo is het met God ook. Wij zijn op God aangesloten of we het leuk vinden of niet. Wij zijn klei in
handen van een hemelse pottenbakker (Jesaja 64:8, Romeinen 9:20-21). Voor mij als ex-atheïst was het een
mokerslag om te beseffen dat ik geen autonoom wezen ben. Voordat u God weg wimpelt mag u erbij stilstaan
dat u sowieso al een levend mysterie bent. U ademt en uw lichaamstemperatuur is 37 graden. Dus u heeft een
levendmakende  geest  in  u,  ook  al  lijdt  u  ogenschijnlijk  onder  de  sleur  van  alledag.  De  stap  naar  een
almachtige God die u een update geest geeft is dan niet zo groot meer. De wondere wereld van de Bijbel is
een uitbreiding van het levende mysterie dat u elke dag al bent. In onze dagelijkse denkwereld nemen gedane
zaken geen keer. Volgens de Bijbel roept God ons echter tzt op het matje voor alles wat we gedaan hebben of
zelfs dachten. Dit gebeurt straks voor de Grote Witte Troon. Dit oordeel is overigens geen straf maar een
correctie. Alles wat scheef was zal rechtgezet worden. Jezus zal dit doen omdat Hij 2000 jaar geleden de
zonde aan het kruis nagelde en de dood overwon (1 Korinthe 15; Romeinen 10:9). (1) Jezus is de Zoon van
God. De leer van de Drie-eenheid is een heidense leer (2). Toen Jezus Lazarus uit de dood opwekte sprak hij
duidelijk tegen een onzichtbare hemelse Vader (Johannes 11:41-42). Drie keer antwoordde God, onze Vader
ook, na de doop van Jezus in Mattheüs 3:17, Marcus 1:11, Lucas 3:22, op de berg Hermon in Mattheüs 17:5,
Lucas 9:35, later nog eens in herinnering gehaald in 2 Petrus 1:17 en vlak voor de kruisiging in Johannes
12:28. In Handelingen 7:55-56 zag ene Stefanus in het Joodse gerechtshof, het Sanhedrin de hemel van God
open gaan. In Openbaring 4:1 lezen we over de deur van deze mysterieuze hemel boven het heelal waar
Jezus thans is. In het Lied van Miriam, de moeder van Jezus in Lucas 1 lezen we dat God aan onze kant staat.
Ook het Lied van die andere Miriam, de zus van Mozes in Exodus 15 onthult dat God aan onze kant staat.
Nogwat: de Bijbel noemt een abrupt einde van onze huidige “aion” – periode van tijd die net als met de
Vloed van Noach plotseling komt. Mogelijk wordt de laatste etappe van 7 jaar hiervan al eind 2026 ingezet,
1260 dagen voordat Jezus in 2030 voor zijn volk terugkomt. Waarna er nog 3 jaar een apocalyps over de rest
van de wereld komt, gevolgd door een sabbatsjaar in 2034 (3). Als dit model klopt dan ziet de wereld er in
2034 radicaal anders uit. 

Een goede Bijbel is de Concordante vertaling door Adolph Ernest Knoch die het woord “eeuwig” in Efeze
3:9, 11 terug herleidde tot het genoemde woord “aion”, “aionisch” of “aionen.” (4) Ook de hel is een foute
vertaling van het Gehenna, ofwel het Hinnomdal buiten Jeruzalem. Een eeuwige hel is heidens en staat niet
in de Bijbel. De Bijbel is door mensen geschreven maar door de geest van God ingegeven. Hoaxers hadden
de aionische tijden over het hoofd gezien, plus het feit dat de verwoesting van Jeruzalem in 70 AD nergens in
het Nieuwe Testament genoemd wordt.  Dit betekent dat de hele Bijbel voor het jaar 70 door de apostel
Paulus voltooid was. Hoaxers hadden ook het  Lichaam van Christus over het hoofd gezien dat voor de
nederwerping van de wereld en buiten Israël om uitverkoren was (Efeze 1:4). Om aan te geven hoezeer we
als mensen een levend mysterie zijn. Volgens de Concordante Bijbelvertaling wordt ieder mens op basis van
het kruis van Jezus gered. De meeste mensen worden na de opstanding en het Oordeel gered, een restant
wordt nu al gered, te weten de gelovigen die aan de clausule in 1 Korinthe 15:3-4 voldoen. 1 Korinthe 15:28
is het einde van de Bijbel als God alles in allen is. 
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